
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 5 - 12 december 2025 

 
 

Kerkdiensten 
 
Zondag 7 december 9.30 uur ds. Jantine Veenhof, Tweede Adventszondag 

Collecten: 1. De Lichtbron in actie voor Moldavië 2. Kerk 
 

Komende diensten 
Zondag 14 december 9.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Derde Adventszondag. 
Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 21 december 9.30 uur ds. Christi Bartelink, Honselersdijk. Vierde 
Adventszondag 

 
Bij de dienst van 7 december  
We zien op deze Tweede Advent uit naar de Koning waarover Jesaja profeteert. Hij zal 

een Koning van gerechtigheid en wijsheid zijn. Hij komt voort uit de oude stronk van 
Isaï en de Heer zal op Hem rusten. Wat betekent deze Koning van vrede voor het volk 

en voor de mensen die leven van deze belofte zoals Zacharias en Elisabeth? En wat 
betekent zijn komst voor ons, voor onze wereld die zo hard een Koning van vrede 
nodig heeft? Wat is onze opdracht? We staan er zondag bij stil. 

Ds. Jantine Veenhof 
 

Om over na te denken 
Tweede adventszondag, wachten 
op kerst, op het Kerstkind. 

De kerstspulletjes zijn weer 
tevoorschijn gehaald. En zoals elk jaar 

hangt de adventsster voor het raam. 
Als teken van gastvrijheid in deze 

donkere dagen, leerde ik van mijn 
schoonmoeder. Voor iedereen die een 
maaltijd of gewoon een kop koffie en 

wat aandacht nodig heeft. En natuurlijk ook verwijzend naar de ster van Bethlehem, 
die de wijze reizigers de weg wees naar Bethlehem. De les van mijn schoonmoeder 

respecterend, doe ik nog steeds de ster uit, als ik even weg ben. Want gastvrijheid 
uitstralen en vervolgens niet opendoen, klopt natuurlijk niet. Wat wel klopt is ons 
verwachtingsvolle hart. Zoals de kinderen in deze sinterklaasweek uit volle borst 

zingen: ‘’Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt..”. Zo mogen ook wij ons 
vol verwachting naar het Kerstfeest zingen. Verwachten is wachten. Daar zijn we vaak 

veel te ongeduldig voor. Maar dat oefenen we in deze adventstijd. Daar vond ik dit lied 
bij. Als u op de link klikt, hoort u het gezongen worden: 
 

Wacht op de Heer 
Wacht op de Heer, 

zijn dag is nabij. 
Wacht op de Heer, 
houd moed. Hij komt! 



 

 

https://www.sela.nl/liederen/151/wacht-op-de-heer.html 

 
Ditte Mostert-Bok 

 
 
Van de diaconie 

 
De 1e collecte project YFC - Moldavië 

 
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 

werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. 
Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun 

school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en 
Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in 
dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en 

hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren 
sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om 

op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u 
mee? Geef kinderen in Moldavië via Kerk in Actie de unieke ervaring van liefdevolle 

aandacht. Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals 

Youth for Christ in Moldavië. Van harte aanbevolen!  

 

Geeft u ook? Dit kan op NL90 RABO 0368 1000 49, T.n.v. Diaconie o.v.v. KIA Kinderen 

in Moldavië. 

De 2e collecte is voor onze kerk De Lichtbron, via NL90 RABO 0368 1024 67. 

 
 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

https://www.sela.nl/liederen/151/wacht-op-de-heer.html


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Diaconie/ZWO 

Wateringen / Kwintsheul / Wateringseveld 
 

 
Uitnodiging senioren-kerstviering 

 

Beste mensen, 
 

De Diaconie/ZWO nodigt u van harte uit voor de gezamenlijke kerstviering met de 
Hervormde Gemeente, in de Kastanjehof, op vrijdag 19 december 2025. 
Vanaf 15.00 u. bent u welkom voor een kopje thee of koffie, de viering begint om 

15.30 u.  
Ter afsluiting wordt u door de beide Diaconieën een broodmaaltijd aangeboden. 

Graag horen wij van u of u erbij kunt zijn. Aanmelden kan op het inschrijfformulier in 
de kerk, per telefoon of via e-mail: 
 

Pieter Sekeris,     070-3678158, e-mail picas7@caiway.nl 
Franny Vogelaar,   06-40413985, e-mail frannyvogelaar@caiway.net 

 
Als u geen vervoer heeft en graag opgehaald en thuisgebracht wilt worden, dan kunt  
u dat bij uw aanmelding aangeven, dan regelen we dat natuurlijk voor u. 

Wilt u uiterlijk 12 december laten weten of u van de uitnodiging gebruik maakt? 
 

Datum: vrijdag 19 december 
Tijd: 15.30 uur (vanaf 15.00 uur inloop) 
Adres: De Kastanjehof, Kerkstraat 43A 2295 LB , Kwintsheul. 

 
Wij zien uit naar uw komst en we hopen met elkaar een mooie kerstviering te hebben! 

 
Hartelijke groet, namens de Diaconie/ZWO 

 
Pieter Sekeris  
Franny Vogelaar-Schut. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Meeleven 

We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente voor. Nu kan 
dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf of het in de nieuwsbrief 
mag of liever niet.  

Tenslotte denken we aan allen die zorg hebben over de gezondheid van hun naaste 
familieleden. (DMB) 

 
Gesprekskring 
Aflopen dinsdag was er weer gesprekskring. We hebben onze serie over het jaarthema: 

"Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest" afgerond. Soms best pittig, 
maar erg leerzaam en het maakte de nodige vragen los. Fijn om zo in gesprek te zijn 

over de dingen die er echt toe doen. Zes januari hopen we weer bij elkaar te komen 
om 10 uur. Over het precieze onderwerp hoort u nog.  Misschien een goed moment om 
in het nieuwe jaar met een nieuw onderwerp ook eens aan te schuiven? Hartelijk 

welkom!! 
Liever één op één praten over geloofs- en zingevingsvragen? Of misschien eens uw 

hart luchten over dingen, waarover u met niemand anders kan of durft te praten? Bel 
of mail dan even, dan kunnen we eens met zijn tweeën in gesprek gaan. (DMB) 
 

Eerste Kerstdag 
Tot nu toe is het niet gelukt om naast het orgelspel nog een extra muzikale bijdrage te 

vinden voor een feestelijke kerstdienst op Eerste Kerstdag.  
Als er iemand dwarsfluit, harp of nog een ander muziekinstrument bespeelt en wil 
bijdragen aan de feestvreugde, neem dan s.v.p. even contact op. (DMB) 

 
 

 



 

 

 

Kerstwandeling 20 december 2025 

Weet jij wat Kerstmis is? Een boom met lichtjes? Cadeautjes 
uitpakken? Lekker eten? Of is Kerstmis toch iets heel anders? 

Samen ontdekken we wat Kerstmis nou echt betekent als je komt 
kijken en luisteren naar kinderkerstkoor Thuis en het verhaal van 
Poppen en Meer.  

Startlocatie: Pleinkerk, Plein 9, Wateringen aanvang 18.45 uur. 
Aansluitend lopen we De Mars voor Kerst naar de kerststal (breng 
je lampion of lichtje mee!) 

Eindlocatie: Sint-Jan de Doper, Herenstraat 164, Wateringen, 
einde 20.30 uur 

Iedereen is van harte welkom – jong en oud, groot en klein!
 

De kerstwandeling wordt mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk De Lichtbron, Hervormde Gemeente 
Wateringen en Sint-Jan de Doperkerk. 

 
 
 

 
 

 
 
Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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